Ik fluister het je na
lk geef mijn kus mee op de wind
lk hou van jou, mijn lieve mam
Ik was heel graag jouw kind

Levend op vanzelfsprekendheid
Liet jij mij door het leven gaan
Dat jij hiervoor offers bracht

Daar heb ik nooit bij stil gestaan

Jij was er en echt elke dag
Je stond op afstand klaar
Je gaf me ruimte en ook steun

Daarvoor ben ik je dankbaar

Herinneringen komen af en aan
Ik begrijp nu pas jouw plaats
Onze harten blijven verweven
Zolang de mijne slaat

lk dank je, mam, voor wie je was
Ik dank je voor jouw vertrouwen

Mijn wezen zal met intens veel liefde www.uitvaartverzorgingvandenabeele.be
1938 - 2023

Voor altijd van jou houden @iy,
W
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Liefdevol aandenken aan

mevrouw

Sucie Con Srcinstuleh

weduwe van Gilbert De Smet

geboren te Kruishoutem op 29 oktober 1938
en van ons heengegaan in het AZ Maria Middelares
te Gent op 12 november 2023.

Wij danken u voor uw steun en blijken van medeleven.




