
 

Als elke druppel kon zeggen hoezeer we jou missen, 
dan regende het elke dag…  

 
 
 

 

We nemen afscheid van 
 

 
 
 

mevrouw 

 

Robertina De Schynkel  

 
 
 
 

echtgenote van de heer Jean Dhaenens 

 

 
 

 

Geboren in Nazareth op 25 januari 1931 en van ons heengegaan in het  
WZC Ter Venne in Sint-Martens-Latem op 29 maart 2025. 

 
 

 
 

De afscheidsplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, zal plaatsvinden  
in de aula van het funerarium Van den Abeele, Dorpsstraat 77 in 9800 Deinze (Astene),  

op zaterdag 5 april 2025 om 10.30 u. We condoleren na de plechtigheid. 
 

 
 

Dit bericht geldt als enige kennisgeving. 

Dit melden u met groot verdriet: 
 

Jean Dhaenens                                                                                                                         haar echtgenoot, 
                                                                                                                                                    

 

Daisy Dhaenens en Luc Haeck 
 

Debby en Kurt De Witte – Roelands 
 Jayden 
 

Kenny en Kelly De Witte – de Jonghe 
 Maarten 

Lucas 
Jasper 

                                                                                                   haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 
                                                                                                                 

 

Met dank aan het personeel van het WZC Ter Venne in Sint-Martens-Latem evenals aan 
                haar huisartsen Dr. W. Statius en Dr. E. Van Hoorde. 

 
 
 

 
 
 
 

Rouwadres: 

 

Uitvaartverzorging Van den Abeele 
T.a.v. familie Dhaenens                                                                                  www.uitvaartverzorgingvandenabeele.be 
Dorpsstraat 77 in 9800 Deinze (Astene)                                                                                   www.onstroostatelier.be 
 



                  
 
 
 

 

 
Je was moe 
maar niet van het leven. 
Want alles wat jou vreugde gaf 
daar heb jij je leven voor gegeven. 
 
Je was moe 
maar je hebt nooit opgegeven. 
Tot het laatste moment streed je 
en toen ging je, met je hoofd opgeheven. 

 
 

 

 
 

 


