
 

 
 

dankbaar om wat zij voor ons betekende, 
nemen wij afscheid van 

 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

mevrouw 
 

Anisa Pijsson 

 
 

 

echtgenote van de heer Didier Van Praet 

 
 
 

 
 

Geboren in Deinze op 16 augustus 1969 en 
van ons heengegaan in het WZC De Lichtervelde 

in Eke op 14 januari 2025. 

 

 
 

 

 

_______ 
 
 
 
 
 
 

De afscheidsplechtigheid, waartoe wij u vrijblijvend uitnodigen, 
zal plaatsvinden in aula ANANTA van het funerarium 

Van den Abeele, Dorpsstraat 77 in 9800 Deinze (Astene), 
op woensdag 22 januari 2025 om 14 u. 

 
 

We condoleren na de plechtigheid. 
 
 
 

Nadien zal Anisa haar urne in familiekring in de urnenkelder 
geplaatst worden op de begraafplaats van Astene. 

 
Dit melden u met droefheid: 

                                             
Didier Van Praet 

 

                                                                         haar echtgenoot, 
 

Dirk Lammerteyn en Regina (†) Lambert 
     kinderen en kleinkind 
Kurt Pijsson en Brigitte Seghers 
     kinderen en kleinkind 
 
Marianne Van Praet en Marc Haerinck 
     en dochter 
Luc Van Praet en Myriam Vandamme 
     kinderen 
      
 
 

 
 

______ 
 

 
 

 
 
 

U kan persoonlijk afscheid nemen van Anisa in het funerarium  
Van den Abeele, Dorpsstraat 77 in 9800 Deinze (Astene) 

op zaterdag van 14 u tot 16 u en maandag van 16 u tot 18 u. 
 
 

 
 
 
 
 

Dank aan haar huisarts Dr. Céline Degrande evenals aan 
alle medewerkers van het WZC De Lichtervelde 
 

 

 
 
 

Rouwadres: 

 
 

Uitvaartverzorging Van den Abeele 
T.a.v. Didier Van Praet  
Dorpsstraat 77 te 9800 Deinze 
www.uitvaartverzorgingvandenabeele.be 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Blijf vechten 
 

Ik weet dat je moe bent, 
dat je uitgeput bent, 

dat je op het punt staat op te geven. 
Maar, je hebt nog steeds 

kracht in je, 
zelfs als je je zwak voelt. 

 
 

 

Gevochten 
 

Je hebt gevochten en gestreden 
maar je lichaam wilde niet 
en ik weet dat jij de aarde 
met veel tegenzin verliet. 

 
Je hebt gevochten en gestreden 
maar je raakte meer verzwakt 
alle kracht en lichaamsfuncties 

werden van je afgepakt. 
 

Je hebt gevochten en gestreden 
ik zag je worsteling, je strijd 

toen de dood je op kwam halen 
was het goed, het was jouw tijd. 

 
Je hebt gevochten en gestreden 

daarom ben ik trots op jou 
ik wil heel de wereld laten weten 

dat ik heel veel van je hou ! 
 
 
 

                 


