
 

Huil niet omdat ik er niet meer ben, 
maar glimlach omdat ik er was… 

 
 
 
 

 

 
 

 

    
 
 
 
 
 
 

Dankbaar om wie zij voor ons was 
nemen we afscheid van 

 
 

 

mevrouw 
 

Rosa Dhont 
 

 

weduwe van de heer Gerard Dhondt 

 
 
 
 
 

 
 

Geboren in Nazareth op 10 juli 1933 en van 
ons heengegaan in het Sint-Vincentiusziekenhuis 

in Deinze op 13 november 2024. 
 

 

 
 

 

 
 

 

_______ 
 
 
 
 

 

De afscheidsplechtigheid, waartoe wij u vrijblijvend uitnodigen, 
zal plaatshebben in de Sint-Petrus en Pauluskerk in Bachte 

op vrijdag 22 november 2024 om 10.30 u. 
 
 
 

Na de plechtigheid volgt in familiekring de asverstrooiing 
 op de begraafplaats van Deinze. 

 
 
 
 
 

 

Dit melden u met droefheid:       
                                                         

Marc en Marleen Dhondt – Claus 
 Matthias en Margot Dhondt – Delauw 
 

Greta en Thierry Dhondt – Veys 
 Darline en Jens Veys – De Schrijver 
  Maud, Tiebe 
 Jolien en Simon Veys – Van de Weghe 
  Leon, Lias 
 
                             haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 
 

 

evenals  

 

haar zussen, broers, schoonbroers en schoonzussen 
haar neven en nichten 

                                                         

______ 
 

 
 

 

U kan persoonlijk afscheid nemen van Rosa in het funerarium 
Van den Abeele, Dorpsstraat 77 in 9800 Deinze (Astene),  

op woensdagnamiddag van 16 u tot 18 u. 
 
 
 
 

 
Met dank aan: 

 

haar huisarts Dr. Snauwaert 
het verzorgend personeel van het dagverzorgingscentrum 
het verplegend personeel van het Sint-Vincentiusziekenhuis 

 
 
 
 
 

Rouwadres: 
Uitvaartverzorging Van den Abeele 
T.a.v. familie Dhondt 
Dorpsstraat 77 te 9800 Deinze 
www.uitvaartverzorgingvandenabeele.be 

 



 


