“Nooit meer hier,
maar altijd bij ons”

de heer
Peter Blaaser

echtgenoot van mevrouw Sylvia Hermans

geboren te Gent op 26 juni 1941 en omringd door zijn kinderen en kleinkinderen
zachtjes ingeslapen op 18 december 2023 in het AZ Sint-Lucas te Gent.

Actief lid van filatelieclub ‘De Rode Postzegel’ en ‘Het Volk’
Oud-lid van wandelclub ‘De Vlimmers’

We nemen afscheid van Peter in intieme familiekring.

Nadien wordt zijn as verstrooid
op de Parkbegraafplaats in Nazareth.

Dit bericht geldt als enige kennisgeving.

Dit melden u met droefheid:

Sylvia Hermans

Dirk en Veronique Blaaser — Danneels
Karin en Frederik Blaaser — De Fré
Petra Blaaser

llse en Alain Blaaser — De Kocker

Jora en Gert-Jan, Ella
Michiel, Hannes

zijn echtgenote,

zijn kinderen,

Julie en Thibo, Mateo zijn kleinkinderen,

Wij danken u voor uw steun en blijken van medeleven.

Rouwadres:

Uitvaartverzorging Van den Abeele

T.a.v. familie Blaaser

Drapstraat 90B — 9810 Nazareth
www.uitvaartverzorgingvandenabeele.be



Sterven doe je niet ineens

maar af en toe een beetje.

En alle beetjes die je stierf

t'is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan

Je zegt: ik ben wat moe.

Maar op 'n keer

ben je aan je laatste beetje toe.

Toon Hermans




