
 We nemen afscheid van 
 
 

de heer 
 

Paul Lammertijn 

 
 

 
 

 

geboren te Deinze op 13 mei 1943 en van  
ons heengegaan in het AZ Maria Middelares te Gent op 2 februari 2024. 

 
 
 

 

De afscheidsplechtigheid zal in intieme kring plaatshebben. 
 

Paul zijn urne zal begraven worden in het familiegraf 
op de begraafplaats van Deinze. 

 
 

 
Dit bericht geldt als enige kennisgeving. 

 

Dit melden u: 
 

Rita 
                                                                                                                                                         zijn vrouw, 
Yorgi 
                                                                                                                                                   zijn kleinzoon, 
Lieve en Arnold 
Marc 
en hun kinderen en kleinkinderen 
                                                                                              zijn zus en schoonbroers, neven en nichten, 

 
 

 

danken u voor uw steun en blijken van medeleven.  
 
 
 

Dank aan alle vrienden. 

 
 
 
 
 

 

Rouwadres: 
Uitvaartverzorging Van den Abeele 
T.a.v. familie Paul Lammertijn 
Dorpsstraat 77 - 9800 Deinze                                                                                          www.uitvaartverzorgingvandenabeele.be 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als je verdwijnt, zo plots, zo snel 
 

weet je dan wel 
 

dat ik je mis 
 

en dat het zonder jou 
 

niet meer hetzelfde is 
 

 

 
,  


