
 

We nemen afscheid van 
 
 
 
 

 

mevrouw 

 

Gerarda De Clercq 
 

echtgenote van de heer Gilbert De Clercq 
 
 

geboren in Oudenaarde op 6 augustus 1950 en van ons heengegaan 
in het AZ Maria Middelares in Gent op 16 augustus 2024, 

gesterkt door de Ziekenzalving. 
 

 
 

We nemen afscheid van Gerarda in intieme kring, 
haar as zal verstrooid worden op de begraafplaats van Asper. 

 
 

 
U kan persoonlijk afscheid nemen van Gerarda in het funerarium Van den Abeele, 

Dorpsstraat 77 in 9800 Deinze (Astene), op woensdag- en donderdagnamiddag van 16 u. tot 18 u. 

 
 

Dit bericht geldt als enige kennisgeving.   

Gilbert De Clercq                                                                                                                              haar echtgenoot, 
 
 

Isabelle De Clercq 

 

Annabelle De Clercq 
     Chelsea en Lukas 

 

Véronique De Clercq en Koen De Corte 
     Chrissy                    haar metekind, 
     Thomas 
     Quinten 
     Kimberly en Levi 
     Chloë                                                                                                                   haar kinderen en kleinkinderen, 
 

evenals haar zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten en haar metekind Bert Mastelinck 

 

danken u voor uw steun en blijken van medeleven. 
    
                  
  

We willen alle medewerkers van het AZ Maria Middelares 
danken voor hun steun en goede zorgen. 

  
Rouwadres: 

 

Uitvaartverzorging Van den Abeele 
Dorpsstraat 77 te 9800 Deinze, t.a.v. familie De Clercq                             
www.uitvaartverzorgingvandenabeele.be                                  



 
 

 

 
 

Gevochten, 
 
Je hebt gevochten en gestreden 
maar je lichaam wilde niet 
Alle kracht en lichaamfuncties werden je afgepakt 
We zagen je worsteling, je strijd toen de dood je kwam ophalen 
We zijn trots op jou 
En nu nooit meer een knuffel, een zoen, nooit meer tot straks,  
nooit meer samen dingen delen 
Een laatste gesprek is nooit gevoerd, een laatste knuffel nooit gegeven,  
maar toch zijn we erg dankbaar voor de mooie tijd 
Wij zullen steun vinden bij elkaar en in ons geloof dat  
ons ma, meter, oma, zus , mijn dolly  
in ons hart zal verder leven 
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