
 

Nooit meer hier, 
 

maar altijd bij ons… 
 

 

 
 

 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

Dankbaar om wat zij voor ons betekende 
nemen we afscheid van 

 
 

 
 

mevrouw 
 

Francine Vanhaesebroeck 
 

 

weduwe van de heer André Vermaercke 
 

 
 

 
 

Geboren in Petegem-aan-de-Leie op 4 augustus 1938 
 en van ons heengegaan in het Sint-Vincentiusziekenhuis 

 in Deinze op 30 oktober 2024. 
 

 
 

 

 

 

 
 

_______ 
 
 
 
 
 

 

De afscheidsplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,  
zal plaatshebben in de Sint-Pauluskerk in Petegem 

(Oostkouterlaan) op woensdag 6 november 2024 om 11 u. 
 
 

Na de plechtigheid volgt in familiekring de teraardebestelling 
op de begraafplaats van Astene. 

 
 

 
Dit melden u met diepe droefheid: 

 

                                                                 
 

Christian en Katrien Vermaercke – Van Daele 

 

     Stephanie Vermaercke en Dieter Janssens, Jazz en Jax 
     Ann-Sophie Vermaercke en Kenneth Soetaert, Matteo en Mathis 
 
 

Geert Vermaercke 
 
 
 

                       haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, 
 
 
 

evenals haar schoonzus, neven en nichten 
                                
 

De families Vanhaesebroeck – Bergez en Vermaercke – De Vos 
     
 

______ 
 

 

 
 

 
Dank aan haar huisarts Dr. Menu, alle medewerkers 

van het WZC Sint-Jozef in Deinze 
evenals aan de artsen en het verplegend personeel  

van het Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rouwadres: 
 
 

      an den Abeele Uitvaartverzorging 
T.a.v. familie Vermaercke 
Dorpsstraat 77 te 9800 Deinze 
www.uitvaartverzorgingvandenabeele.be 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


