In de tuinen van liefde,

groeien bloemen van troost. .
Yvette wil nog graag onderstaande meegeven:

Nu ben ik dan,
het hart vol dankbaarheid,
op weg naar al mijn geliefden van weleer.

Dankbaar om wat zij voor ons betekende
nemen we afscheid van

mevrouw Na een gelukkige jeugd,

.. omringd door een liefhebbende familie,
Yvette Van Wijnsberghe werd ik,
vooral in mijn laatste jaren,
weduwe van de heer omringd door ENGELEN
André Jacobs welke mij

hun liefde en vriendschap schonken.

geboren in Gent op 1 februari 1940 en thuis
in Nazareth van ons heengegaan

op 3 juli 2024.
Heb dank !
Yvette
We nodigen u uit om, in intieme kring, afscheid te nemen
van Yvette aan de strooiweide van de Parkbegraafplaats
in Nazareth op dinsdag 9 juliom 11.30 u. GEEN BLOEMEN, NOCH KRANSEN

Aansluitend zal Yvette haar as verstrooid worden

zoals ze recent gekozen had voor haar man André. . .
www.uitvaartverzorgingvandenabeele.be






