
 

 
Huil niet omdat ik er niet meer ben, 

maar glimlach omdat ik er was 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

            

 
 

 
 

   Dankbaar om wie hij voor ons was 
nemen we afscheid van 

 
 

      Wout De Roo 
 

      
 

 
 
 

 
 

   Geboren te Deinze op 18 augustus 2007 en  
van ons heengegaan in het Noorderhart Mariaziekenhuis  

te Pelt op 2 april 2024. 
 
 

______ 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
    De afscheidsplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, 
     zal plaatsvinden in de aula van het funerarium Van den Abeele, 

Dorpsstraat 77 te 9800 Deinze (Astene), 
op dinsdag 9 april 2024 om 10.30 u. 

 
 
 

 
 
 
 

 

  Wout zal nadien in familiekring begraven worden   
op de begraafplaats van Astene. 

 
 

Dit melden u met diepe droefheid:   
 
                                                   

Frank De Roo 
                               zijn papa, 
 
 

Sandra Van Hese en Michaël Saintobyn 
                                                              zijn mama en zijn grote vriend, 

 
 

   Elena De Roo 
                                                 zijn zus, 
 
 
 

      U kan persoonlijk afscheid nemen van Wout in het funerarium 
Van den Abeele, Dorpsstraat 77 te 9800 Deinze (Astene), 

op donderdag en vrijdag van 16 u. tot 18 u. en  
op zaterdag van 14 u. tot 16 u. 

 

______ 
 
 

Met dank aan UZ Gent, het cardioteam en de reva. 
 
Oprechte dank aan Nico Mussche, Alexander en Thomas  
om Wout tot op het laatste moment te omringen  
met veel liefde en zorg. 

              
 

 
 
 
 

Rouwadres: 
 

      an den Abeele Uitvaartverzorging 
T.a.v. familie De Roo - Van Hese 
Dorpsstraat 77 te 9800 Deinze 
www.uitvaartverzorgingvandenabeele.be 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Jij bent voor altijd  
                  in ons 
 
 
 

 


