
 
 

 

Je vader blijft je vader 

 

zo eigen en vertrouwd  

 

Je wilt hem niet graag missen  

 

omdat je van hem houdt  

 

Maar eens dan komt de dag 

 

dat je hem moet laten gaan 

 

Je verstand zegt dat het goed is, 

 

maar in je ogen blinkt een traan 

 
 

 

 
 
    

 
 

 

       Dankbaar om wie hij voor ons was 
       nemen we afscheid van 

 
 
 

 

   de heer 
 

   Roger Van Thuyne 
 

 

   weduwnaar van mevrouw Monique Cocquyt 
 

    

 Geboren te Olsene op 28 augustus 1937 en van ons 
heengegaan in het WZC Sint-Jozef te Deinze op 30 mei 2023. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

_______ 
 
 
 

 
 

    De afscheidsplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, 
     zal plaatsvinden in de Sint-Amanduskerk te Astene 

     op woensdag 7 juni 2023 om 10.30 u. 
 

 
 

We condoleren na de plechtigheid. 
 

 
 Nadien zal Roger bij zijn echtgenote in de urnenkelder  

bijgezet worden op de begraafplaats van Astene. 

 
Dit melden u met diepe droefheid:                                                    

 
   Kurt en Joke Van Thuyne – De Bruyne  
 
   Stijn Van Thuyne 
 
                                       zijn zoon, schoondochter en kleinzoon, 
 
 
   evenals 
 
   zijn schoonzussen  
   zijn neven en nichten 
 
   De families Van Thuyne – Cocquyt  
 
 

______ 
 

 

 

 
U kan persoonlijk afscheid nemen van Roger in het funerarium  

Van den Abeele, Dorpsstraat 77 te 9800 Deinze, 
op zaterdag van 14 u tot 16 u. 

 
 
 
 
 
 

 

Met dank aan zijn vroegere huisarts Dr. Statius, alle thuishulp 
evenals aan alle medewerkers van het WZC Sint-Jozef. 

 
Dank aan allen die Roger liefde, geluk en vriendschap gaven. 

 
 
 

 
 
 

 

Rouwadres: 
 

      an den Abeele Uitvaartverzorging 
T.a.v. familie Van Thuyne 
Dorpsstraat 77 te 9800 Deinze 
www.uitvaartverzorgingvandenabeele.be 


