
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Herinner me als je aankomt boven op de top 
 

 

Herinner me op elke tocht 
 

 

Herinner me bij een lekkere koffie 
 

 

of een goed glas wijn 
 

 

Ik zal er sowieso altijd ergens zijn 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
   

 

 
 

   Liefdevol aandenken aan 
 
 

Patrick Lepeer 
 
 

Geboren in Kortrijk op 19 januari 1971 en thuis  
in alle berusting overleden op 11 oktober 2025. 

 
 
 
 

Hij was 
 

de lieve, zorgende man van Veerle 
 

de beste papa voor Casper en Arthur en de  
doggies Charlie en Django 

 
de zoon van opa Jean-Pierre en oma Mie 

 
de broer en schoonbroer van Isabelle, Philip  
en Mathieu 

 
de nonkel van Michiel en Axelle, Lisa, Lore en Yaro 

 
de schoonzoon van oma Mouche 

 
de peter van Lisa en Rosalie 
 
een vriend van velen 

 
 
 
 

Dit bericht geldt als enige kennisgeving. We nemen 
afscheid van Patrick in een beperktere kring. 

 
 

 
 



    
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rouwadres: 
 

Van den Abeele Uitvaartverzorging 
T.a.v. familie Lepeer – Hillaert  
Dorpsstraat 77 te 9800 Deinze 

 

www.onstroostatelier.be 
www.uitvaartverzorgingvandenabeele.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


