Ook al was de tijd

veel te kort,

we zijn dankbaar

voor elk moment met hem...

Dankbaar om wie hij voor ons was
nemen we afscheid van

de heer

Filip Francis

Geboren in Antwerpen op 14 mei 1971 en thuis
in Deinze van ons heengegaan op 19 april 2025.

De afscheidsplechtigheid, waartoe wij u vrijblijvend uitnodigen,
zal plaatshebben in de aula ANANTA van het funerarium
Van den Abeele, Dorpsstraat 77 in 9800 Deinze (Astene),

op dinsdag 29 april 2025 om 10.30 u.

We condoleren na de plechtigheid.

Nadien zal Filip zijn urne in de urnenkelder begraven
worden op de begraafplaats van Astene.

Dit melden u met droefheid:

Xandra Francis
Alexandros Francis
zijn kinderen,

Paul Francis en Rita Loiseau
zijn ouders,

evenals

zijn ooms en tantes

zijn neven en nichten

U kan persoonlijk afscheid nemen van Filip in het funerarium
Van den Abeele, Dorpsstraat 77 in 9800 Deinze,
op vrijdagnamiddag van 16 u. tot 18 u.
en op zaterdagnamiddag van 14 u. tot 16 u.

Rouwadres:

Uitvaartverzorging Van den Abeele
T.a.v. familie Francis

Dorpsstraat 77 te 9800 Deinze

www.uitvaartverzorgingvandenabeele.be
www.onstroostatelier.be
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