
Je keek ons aan en wij, 
wij konden niet anders dan je te laten gaan 

 
 
 

Dankbaar om wat hij voor ons betekende 
nemen we afscheid van 

 
 
 
 

 
 

de heer 
 

 

Etienne Ghys 

 
 

 

echtgenoot van mevrouw Monique Piens 
 
 
 
 

Geboren in Eke op 11 juni 1942 en 
van ons heengegaan in het AZ Maria Middelares in Gent  

op 3 januari 2026. 
 
 

 
 

 

_______ 
 

 
 

 
 

De afscheidsplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, 
zal plaatshebben in aula AKALA, Drapstraat 127 in 9810 Nazareth, 

op vrijdag 9 januari 2026 om 10.30 u.  
Er is parkeergelegenheid aan de Parkbegraafplaats. 

 
 

We condoleren na de plechtigheid. 
 

 
 
 

    Nadien zal de asverstrooiing plaatsvinden in familiekring 
op de Parkbegraafplaats van Nazareth. 

Dit melden u met diepe droefheid: 
 

Monique Piens 
                                                                                  zijn echtgenote, 
 
Johan Ghys 
 
Chantal en Luc Ghys – Balcaen 
     Glenn en Karen 
          Oone en Elle 
 
Kathleen en Peter Ghys – Michielsen 
     Jef en Margot 
     Tom en Anneleen 
 
Eddy Ghys 
     Tiamara en Keano 
     Messalina en Cedje 
          Zayntje 
     Yanaika 
                                                           zijn kinderen en kleinkinderen, 

 
 

_______ 
 

 
U kan persoonlijk afscheid nemen van Etienne in het funerarium  

Van den Abeele, Drapsstraat 90B in 9810 Nazareth, 
op woensdag van 16 u tot 18 u. 

 
 

 

 
Dank aan zijn huisarts Dr. A. Van Poucke. 

 
 
 

 
 

Rouwadres:  
 

Uitvaartverzorging Van den Abeele 
T.a.v. familie Ghys - Piens 
Dorpsstraat 77 te 9800 Deinze     
 
 

www.uitvaartverzorgingvandenabeele.be 
www.onstroostatelier.be  

http://www.uitvaartverzorgingvandenabeele.be/
http://www.onstroostatelier.be/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

 
 

 


