Waar je ook bent, 'k zou 't niet weten.
Niet in afstand of tijd te meten.

Maar ik heb je bij me, diep in mij,
Daarom ben je zo dichtbij.

Toon Hermans

Bedroefd nemen we afscheid van

Mevrouw

Jacqueline Vanden Berghe
weduwe van de heer Frans Ellebaut

Geboren te Parijs op 21 december 1931 en van ons heengegaan
in het WZC De Lichtervelde te Eke op 27 november 2020.

De afscheidsplechtigheid heeft in intieme kring plaatsgehad
in de aula van het funerarium Van den Abeele.
Dit bericht geldt als enige kennisgeving.

Dank aan haar huisarts en evenals aan het verplegend
en verzorgend personeel van het WZC De Lichtervelde.

Dit meldenu:

Christian Ellebaut en Katrien van Den Abeele
Stefaan en Elke, Fien en Tijs
Bart en Jolien, Lex
Jan
Cédric

Francine Ellebaut en Thierry Marinus
Stephanie en Wouter

Gabriélle Ellebaut (1) en Freddy Neus
Maxim en Iris, Millie
Laura en Gianni

haar kinderen, kleinkinderen

en achterkleinkinderen.

Rouwadres:

Uitvaartverzorging €/an den Abeele

t.a.v. familie Ellebaut

Dorpsstraat 77 te 9800 Deinze
www.uitvaartverzorgingvandenabeele.be



