Dankbaar aandenken aan

mevrouw

Fernande Dhont
weduwe van de heer Henoc Van der Stichele

Geboren te Petegem-aan-de-Leie
op 21 augustus 1932 en van ons heengegaan
in het WZC Sint-Vincentius te Zulte
op 27 december 2020.

Door de corona - maatregelen heeft de
afscheidsplechtigheid in familiekring plaatsgevonden.

Dit bericht geldt als enige kennisgeving.

Martin en Marleen Bisenius — Van der Stichele
Simon & Katharina

Dany en Kathleen Soetaert — Van der Stichele
Wesley Soetaert,
Noah, Elano & Vince
Bjorn en Heidi De Neve — Soetaert,
Caro & Maxime, Merel & Rune, Louise

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

evenals haar zus Jacqueline en andere familieleden,
de families Dhont - Van der Stichele
danken u van harte voor uw steun en blijken van medeleven.

Dank aan de directie en het verplegend personeel van het WZC Sint-Vincentius te Zulte.

Liefste ma, meme, bomma,

Een vrouw met een gouden hart en zo geliefd.

Je lieve glimlach en warme hart zullen we nooit vergeten.
Het afscheid kwam veel te snel en totaal onverwacht.
Qoit zien we elkaar weer en geven we elkaar de knuffel
die we de laatste maanden niet meer konden geven.

Het ga je goed hierboven.

Geniet nu maar samen met bompa van jullie welverdiende rust.
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