
 

We nemen afscheid van 
 

 
 
 

de heer 

 

Omer De Pauw 
weduwnaar van mevrouw Jenny Dekeukelaere 

 

 

geboren te Zelzate op 22 januari 1933 en thuis te  
Deinze (Leiedam) van ons heengegaan op 25 maart 2024. 

 
 
 

 

We nemen afscheid in familiekring maar steeds vrijblijvend  
welkom op dinsdag 2 april 2024 om 10.30 u.  

Uitvaartcentrum Van den Abeele, Dorpsstraat 77 in 9800 Deinze. 
 

 

Omer zijn as wordt na de plechtigheid verstrooid 
op de begraafplaats van Astene. 

 
 
 

 

 

Dit bericht geldt als enige kennisgeving. 

Ronny en Nicole De Pauw – Lekens 
     Lynn De Pauw, Jackie en Julian 
     Rob De Pauw en Steffi Peelman, Lieze en Lara 
                                                                                  zijn kinderen, klein-  en achterkleinkinderen,  
 
Roger en Annie (†) Billiet – Dekeukelaere en familie 
Gilbert en Erna Baudu – Dekeukelaere en familie 
                                                                      zijn schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten, 
 

danken u voor uw steun en blijken van medeleven 
 
 
Dank aan zijn huisarts Dr. Vervoort, het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis 
evenals aan alle medewerkers van residentie Leiedam. 
 
 
 
Rouwadres: 
 

Uitvaartverzorging Van den Abeele 
T.a.v. familie De Pauw 
Dorpsstraat 77 te 9800 Deinze 
www.uitvaartverzorgingvandenabeele.be                                                                                                                                                                                                                                                       



                  

                 Ik ben altijd een sportfanaat geweest; zowel actief als passief. 
 

Voetbal bij White Star St.-Amandsberg was de belangrijkste rode draad 
in mijn sportief leven; eerst als ‘keeper’ en later, 20 jaar als bestuurslid. 
 

Wielrennen in al zijn facetten kon mij altijd bekoren; 
ik volgde alle wedstrijden zoveel mogelijk op TV. 
… en als gepensioneerde had ik uiteraard veel tijd ! 
 

Mijn denksport bestond er in de vele kruiswoordraadsels 
in de krant volledig in te vullen. 
 

Films waren ook een passie, vroeger vooral in de  
bioscoop en later uiteraard op TV. 
 

Mijn liefde voor muziek ging naar de ‘black-music’  
uit de jaren 60 en 70. 

 

Mijn favoriete levensjaren waren toch de jaren 80 en 90. 
 

Omer 


