
                  
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Dankbaar om wat zij voor ons betekende 
nemen we afscheid van 

 
 
 

mevrouw 
 

Jenny Van Hooreweder 

 

weduwe van de heer Georges Debackere 
 

 

 

Geboren te Maldegem op 17 november 1939 en 
van ons heengegaan in het AZ Sint-Vincentius  

in Deinze op 28 juni 2024. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

_______ 
 

 
 

 
 

 

De afscheidsplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,  
zal plaatshebben in de aula van het funerarium  

Van den Abeele, Dorpsstraat 77 in 9800 Deinze (Astene), 
op donderdag 4 juli 2024 om 11 u. 

 
 
 
 

We condoleren na de plechtigheid. 
 
 

 

 

Nadien zal Jenny haar urne in haar vertrouwde  
omgeving bewaard worden. 

 
 

 
 

Dit melden u met diepe droefheid: 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          
Tania Debackere en Rik Schepens 

                                                                       haar dochter en schoonzoon, 
 

Nicholas Schepens 
                                                                                                haar kleinzoon, 
 
 
 

    
                             
 

     evenals  
 
 

     haar schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten 
      

 
 
 

de families Van Hooreweder, Debbaut, Debackere en Vannevel. 
 
 

 

_______ 
 

 
 

Dank aan haar huisarts Dr. Parmentier, i-mens,  
haar trouwe poetshulp Annick evenals aan 
het verplegend personeel van het AZ Sint-Vincentius in Deinze. 

 
Bijzondere dank aan WZC Sint-Jozef in Deinze voor  
al hun goede zorgen. 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

Rouwadres:  
 

Uitvaartverzorging Van den Abeele 
T.a.v. familie Debackere 
Dorpsstraat 77 in 9800 Deinze              
www.uitvaartverzorgingvandenabeele.be   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Weg zal je nooit zijn 
 

Kijk je nog mee over mijn schouder 
Als ik er straks alleen voor sta 

Blijf je nog even in de buurt 
Als ik zonder jou verder ga 

 
Want eigenlijk heb ik je nog nodig 

En ben ik echt niet klaar 
Om te leven in een wereld 

Waar ik hier ben en jij daar 
 

Dus hou mijn hand nog even vast 
Als het verdriet mij overspoelt 

Want weg zal je nooit zijn 
Zolang mijn hart je hier nog voelt 

 
 
 

 


