Zwaar werden de dagen
en lang duurde die nacht.
Hoe moeilijk het is om te vechten
bij het ontbreken van kracht.

Zo ben je langzaam moe gestreden,
uit ons midden weggegleden.
En na een moeilijke strijd,
uit jouw lijden bevrijd.

Dat we je zouden verliezen stond vast,
niet wanneer.

Zij aan zij gevochten, tot die laatste keer...

Lieve Georgette, voor ons was je uniek

Denk aan mij terug

maar niet in de dagen Marnix, Marleen, Ria, T Dirk en hun kinderen en kleinkinderen
van pijn en verdriet melden u het heengaan van

Denk aan mij terug

in de stralende zon Mevrouw
hoe het was “‘
toen ik alles nog kon Georgette Cnockaert

weduwe van de heer Roger Gheysens (t 1988)

Geboren te Astene op 4 augustus 1933 en van ons
heengegaan in het WZC De Lichtervelde te Eke op 25 november 2020.

De afscheidsplechtigheid heeft in intieme kring plaatsgehad
in de aula van het funerarium Van den Abeele.

Dit bericht geldt als enige kennisgeving.

Met dank aan het verzorgend personeel van WZC De Lichtervelde
en haar trouwe dokter Aurele Vercruysse.

Rouwadres: Uitvaartverzorging% den Abeele, t.a.v. familie Gheysens
Dorpsstraat 77 te 9800 Deinze, www.uitvaartverzorgingvandenabeele.be



